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Kinderuniversiteit groot succes 

We wisten wel dat er zoiets bestaat als wonderkinderen, maar op zaterdagochtend 22 oktober 

leek het wel of het hele Verstand van Vlaanderen verzamelen geblazen had in Leuven. De 

grote Max Weber-aula van Sociale Wetenschappen was die dag tot de nok gevuld met 

kinderen tussen negen en veertien. En vooraan stond een prof te doceren! Een echte! 

Enkele behulpzame mensen van Studieadvies stelden ons gerust: die kinderen waren helemaal 

geen echte studenten, ze waren in Leuven voor de Kinderuniversiteit. Ze konden een les 

bijwonen van een echte prof, die bovendien zou antwoorden op hun vooraf ingezonden 

vragen, en achteraf mochten ze ook eten in een echt studentenrestaurant: Alma 2. Vandaag 

waren de exacte wetenschappen aan de beurt. Een week eerder waren de kinderen voor de 

humane wetenschappen gekomen, en later deze maand komen ook nog de biomedische 

wetenschappen aan bod. 

Handtekeningen 

Bij het onthaal kon je over de kinderhoofdjes lopen, maar ook hun ouders waren niet 

thuisgebleven. Zij mochten echter de aula niet in, maar werden naar een ander gebouw 

gestuurd, waar ze met een krant en een kopje koffie konden wachten op hun kroost. Om tien 

uur stipt borstelde Ketnet-wrapper Peter enkele hardnekkige vaders en moeders buiten — 

ondergetekende zag er gelukkig net kinds genoeg uit om te mogen blijven — zodat hij en 

collega-gastheer professor Bart De Moor van wal konden steken met hun les over satellieten. 

Die les was heel interactief. Een quiz, filmpjes, vragen van de kinderen (‘hoeveel kost dat, een 

satelliet?’), vragen aan de kinderen (‘waarom steekt men een satelliet niet gewoon in een 

stopcontact?’), en zelfs een heuse schattenjacht (om uit te leggen hoe GPS precies werkt)... 

Professor De Moor wist duidelijk hoe hij het jonge volkje moest benaderen. Leuk detail: na 

afloop van de les deelden de ‘presentatoren’ handtekeningen uit, en de prof had zowaar meer 

fans dan wrapper Peter! 

De Moor: “Ik voel me nog wat onwennig, al moet ik toegeven dat het mijn ijdelheid een 

beetje streelt. Nu ja, zoiets is natuurlijk wel leuk, zolang het binnen de perken blijft tenminste. 

Hoe ik bij dit initiatief ben terechtgekomen? Ik denk dat ze vooral mensen hebben gezocht die 

al enige ervaring hadden met wetenschapscommunicatie. Ikzelf werk bijvoorbeeld al een 

tijdlang mee aan het populair-wetenschappelijke programma Hoe?Zo!” 

“Het grote verschil tussen lesgeven aan kinderen en volwassen studenten is dat ik het me bij 

die laatste kan permitteren gedachtesprongen te maken. Studenten zijn als het ware robuuster. 

Ik heb ook veel meer tijd besteed aan het voorbereiden dan anders, en de les zelf was heel 

intens, niet in het minst door de vele vragen van de kinderen. Echte studenten zijn meestal 

nogal schuchter, maar bij deze kinderen waande ik me even in Amerika, waar er ook veel 

meer interactie is tussen studenten en docenten.” 

Grote baas 

Na de les van professor De Moor werd de groep opgesplitst. Vier professoren — Conny 

Aerts, Joseph Indekeu, Wannes Keulemans en Luc Van Meervelt — namen een deel van de 

kinderen mee naar een aula, waar ze hen trakteerden op een les over, respectievelijk, sterren, 

valstrikken, appels en vuurwerk. Even na twaalven volgde het moment suprême: de uitreiking 

der diploma’s, bijgewoond door de ‘grote baas van de universiteit’, rector Vervenne. Ook hij 

moest na afloop overigens aan de lopende band handtekeningen uitdelen. 



Wij van Campuskrant vinden zo’n Kinderuniversiteit natuurlijk fantastisch — al was het maar 

omdat we die geleerde professoren eindelijk eens mensentaal konden horen spreken — maar 

delen de kinderen zelf die mening? Jan Dierick (13, Kessel-Lo): “Ik was er vorige week ook 

al. Toen kreeg ik les van een prof van de rechten, maar deze week was het nog leuker. Ik 

kreeg les over zwarte gaten, en die prof (Joseph Indekeu — red.) kan bijzonder goed 

vertellen. Zelf wil ik later wiskunde studeren in Leuven.” 

Margot Jans (9, Grimbergen) volgde dan weer de appel-les: “Ik vond het ook heel leuk, en ik 

heb enorm veel bijgeleerd. Of die professoren beter lesgeven dan de onderwijzers? Ik vind ze 

allebei even goed! Later zou ik ook wel naar de universiteit willen, maar ik weet nog helemaal 

niet welke richting ik zal kiezen...” 

LERU-kids 

Kinderen met dorst naar wetenschap konden niet enkel bij de Kinderuniversiteit hun hartje 

ophalen; net zoals aan negen andere Europese universiteiten werd aan de K.U.Leuven ook een 

LERU-kids Universiteit georganiseerd. Van 20 tot 25 oktober konden leergierige kinderen 

kennismaken met zowat alle disciplines van de exacte wetenschappen in workshops 

wiskunde, fysica, sterrenkunde, chemie, biologie, aardrijkskunde of geologie. 

Inschrijven voor de Kinderuniversiteit van 19 november is nog mogelijk. 

http://www.kuleuven.be/kinderuniversiteit 
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