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Prof. Bart De Moor gastspreker op 11 juli-viering 

Door: Lutgard Heyvaerts 

 

Ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag op 11 juli vond in het auditorium van Cultuurcentrum Brasschaat 

naar jaarlijkse gewoonte een academische zitting plaats. Gastspreker was prof. dr. ir. Bart De Moor. Vooraf 

verwelkomde burgemeester Dirk de Kort alle aanwezigen.  

 Aansluitend bij de toespraken bracht toneelgroep Ktuna de productie "Raymondeling", die een beeld 

schetste van Vlaanderen aan de hand van de liedjesteksten van Raymond van het Groenewoud. Na het 

optreden volgde nog een receptie aangeboden door het gemeentebestuur.  

 Verwelkoming door burgemeester Dirk de Kort  

 Beste Vlaamse vrienden, 

Dames en heren,  

 Vandaag vieren wij onze Vlaamse feestdag !  

Dit is een ogenblik om terug te kijken zonder aan “hineininterpretierung” te doen. Over de moeizame weg 

die werd afgelegd van gedwongen aanpassing tot stapsgewijze verzelfstandiging. Over een gegroeid 

identiteitsgevoel tot het besef dat identiteit doordringbaar is en beïnvloed werd en wordt door deze van 

anderen. Dat onze Vlaamse maatschappij, het sterkst  zal staan wanneer wij ons niet afsluiten van anderen 

maar culturen en levensbeschouwingen van anderen integreren in onze samenleving om aldus voortdurend 

nieuwe inzichten en invalshoeken te creëren en om het innovatief verschil te maken met andere regio’s.  

 Zopas hebben wij Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen gehad. Zowel Europa en Vlaanderen als de 

wereld in zijn geheel, moeten nu een periode van economische crisis doorworstelen. Onze inbedding in het 

Europa der volkeren en regio’s heeft ons tot op heden voor groter onheil behoed. Niet omwille van Europa 

moest België de budgettaire normen halen maar wel om de ontsporing van de eigen overheidsfinanciën 

ongedaan te maken. Niet omwille van Europa moesten de Centraal – Europese landen grondige 

hervormingen doorvoeren, maar wel omdat het voor hen zelf noodzakelijk was.  

 Nu is het dus meer dan hoog tijd om opnieuw inhoud te geven aan de echte Europese en Vlaamse 

objectieven: een gemeenschappelijke economische sterkte, creativiteit en innovatie, een ruimte van 

veiligheid en zekerheid en van open humane waarden en de rol van intermediair voor vrede tussen volkeren.  

 De toekomst van de Vlamingen ligt in Europa en de wereld, maar ligt mede in ons zelf en begint bij de 

eigen samenhorigheid over wat wij samen willen of kunnen. Om dat mogelijk te maken hebben wij niet 

langer nood aan een “extern” vijandbeeld, noch Belgisch, noch Waals.  

 Omdat deze niet langer de echte referentiepunten zijn. De zwakte van de Waalse economie maakt niet onze 

sterkte uit. Dit soort vergelijkingen helpt ons geen stap verder. Hoe beter Wallonië het doet, hoe beter ook 
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voor ons. Maar ons kompas moet worden gericht op hen die echte verandering aandurven, nieuw 

economische en maatschappelijke versterking waar maken.  

 Wij hebben lang geloofd dat ons welvaartspeil onaantastbaar was. Onze ligging, werkkracht, meertaligheid 

zouden er wel voor zorgen. Een vanzelfsprekende toekomstgarantie. Thans weten wij echter dat onze 

economische slagkracht onder vuur ligt en ons samenlevingsmodel broos. Er is derhalve geen reden tot 

zelfgenoegzaamheid. Stilstaan is achteruit gaan of om het met de woorden van Phil Bosmans te zeggen “wie 

met zijn beide voeten op de grond staat, komt geen stap vooruit”.  

 We hebben nu meer dan ooit nood aan een gemeenschappelijk draagvlak voor een toekomstgerichte 

innovatieve uitbouw van Vlaanderen, waarbij de zorgen van de mensen centraal staan evenals de culturele – 

onderwijs – en sociaal – economische ontwikkeling en de waarden die aan die ontwikkeling richting moeten 

geven.  

 Wij vragen dan ook aan onze nieuwe Vlaamse regering in deze tijden van economische recessie, bijzondere 

aandacht te besteden aan:  

1)       het creëren van een positief ondernemingsklimaat, de vereiste investeringen in infrastructuur, 

onderzoek en ontwikkeling, waarbij de sociale en milieuaspecten volledig in rekening worden genomen en 

uitbouw van de logistieke mogelijkheden;  

2)       de zorg voor de mensen met volle aandacht voor ruime participatie en ondersteuning van het vrij 

initiatief; dit houdt ondersteuning in van jonge gezinnen op het vlak van huisvesting, de verdere 

ontwikkeling van de eigen zorgverzekering maar ook bijzondere aandacht voor de sociale noden als gevolg 

van de vergrijzing van onze samenleving.  

3)       een bestuur dicht bij de mensen, dit wil zeggen de nodige ruimte voor en de erkenning van het belang 

van lokale besturen en het privaat initiatief.  

 Om deze doelstellingen volledig te bereiken beschikt Vlaanderen momenteel niet over de nodige 

beleidshefbomen of voldoende instrumenten. In afwachting van de noodzakelijk nieuwe staatshervorming 

vragen we dan ook een assertief en optimaal gebruik van de huidige instrumenten die moeten toelaten ons 

Vlaamse land het hoofd te laten bieden aan de grote uitdagingen die ons te wachten staan.  

 Ik ben ervan overtuigd dat het aanmoedigen van onze creativiteit en het innoverend vermogen van de 

Vlaming, er toe zal leiden dat Vlaanderen tot de top van de Europese regio’s zal blijven behoren en nodig u 

allen uit hier samen met mij mee aan te werken tijdens de nieuwe Vlaamse legislatuur.  

  


